
Orde van dienst PG Heinkenszand zondag 20 maart 2022 3e van de 40 dagen 
 
Vóór de dienst: Lied 388:1,4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken tafelkaarsen met Lied 600:3,5 Licht, aan liefde aangestoken 
Drempeltekst 
Lied 25a Mijn ogen zijn gevestigd 
 
Moment van stilte 
V: We spreken vanmorgen onze verwachting uit: 
G: De Naam van de Heer is als een veilige schuilplaats. 
V: We mogen komen onder vleugels van de Eeuwige 
G: en zijn Naam prijzen zolang als wij leven 
V: De Heer bevrijdt ons van onze last 
G: en heeft in onze moeiten naar ons omgezien 
V: Gods barmhartigheid en liefde kent geen einde. 
G: Rechtvaardig is zijn handelen, eindeloos zijn geduld. 
V: Dat we ons zullen openstellen als zaad dat in goede aarde valt, 
G: zodat Gods woorden van vrijspraak ons doen groeien. Amen. 
 
Kyriegebed met gezongen 368d Houd mij in leven (3x na ‘zo bidden wij’) 
Lied 158b Een schoot van ontferming 
 
Gebed van de zondag 
 
Kaarsen voor de jeugd worden aangestoken  
Filmpje  
Projectlied: Een slinger van verhalen 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 6:2-9 NBV21 (lector) 
Lied 832 Geroepen om op weg te gaan 3x 
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 13:1-9 NBV21 
Lied 938 Christus die u wilt tooien 
 
Verkondiging 
Pianospel: ‘Bring him home’ met daarna gesproken tekst 
Lied 939:1,3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
 
Toelichting collecte  
 
In memoriam met Lied 913:1,4 Wat de toekomst brengen moge  
 
Gebeden 
Lied 415:1,2 Zegen ons, Algoede 
Zegen, beantwoord met Lied 415:3 


