
Orde van dienst PG Heinkenszand  Stille Zaterdag 16 april  
 
 
De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen om aangestoken te worden aan het vuur 
 
Welkom 
 
De paaskaars wordt brandend binnen gebracht 
 
Gebed  
 
Lied 601:1,2,3.  Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Antipendium vervangen : de kleur gaat van paars naar wit  
 
Inleiding bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing Genesis 1:1-5 
 
Lied 286: 1,2,3 Waar de mensen dwalen in het donker 
 
Schriftlezing 1 Korintiërs 13  
 
Lied 793 1,2 Bron van Liefde, licht en leven 
 
Gedicht :  Blijf Geloven  
 
We steken de overige kaarsen aan op de tafel 
 
Slotlied 416: 1-4 Ga met God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


